Het Hotel Falligan, Kouter 172 9000 Gent

Het “Hotel Falligan” is een geklasseerd en authentiek stadspaleis dat gebouwd werd in het jaar 1755
op de middeleeuwse fundamenten van het vroegere “Steen”

Het initiatief voor de bouw werd genomen door Gabriel Hector Falligan, afkomstig van een adellijk
geslacht uit de streek van Anjou, Frankrijk. Deze edelman had in 1746 Jeanne Agnes Depestre
gehuwd, dochter van één van de grootste aandeelhouders van de toenmalige “ Compagnie van
Oostende”, een handelmaatschappij van Indische koopwaar.

Deze schatrijke bruid heeft een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van het gebouw omdat er
geen financiéle belemmeringen waren om dit prachtige bouwwerk op te trekken.

Hector Falligan heeft hier gewoond tot zijn dood in 1781, zijn echtgenote overleed hier 14 jaar later in
het jaar 1795. Het huwelijk bleef kinderloos, en dit veroorzaakte familiale twisten, waardoor het
gebouw in 1804 openbaar verkocht
werd aan de huidige eigenaar, de
“Koninklijke Letterkundige
Vereniging” of - in het kort - “ Club
Falligan”.

De onberispelijke staat van het
gebouw is mee te danken aan het
feit dat er in die meer dan 250 jaar
slechts 2 eigenaars waren.
Hierdoor is de originele Rococo
stijl, decoratie en meubilering
volledig en in goede staat bewaard
gebleven.

De bouwstijl van het gebouw wordt
ook aanzien als een voorbeeld van “Vlaamse Barok” met inspiratie vanuit de Rococo stijl en de Franse
Rocaille.



e Het Hotel Falligan ligt aan de Kouter, waar
oorspronkelijk de paardenmarkt gehouden
werd. Later werden hier ook militaire parades
georganiseerd, vandaar de Franse benaming”
Place d’Armes”

De bouwstijl van het gebouw wordt ook
aanzien als een voorbeeld van “Vlaamse
Barok” met inspiratie vanuit de Rococo stijl en
de Franse Rocalille.

Het “Hotel Falligan” bestaat voornamelijk uit
een beneden verdieping, een eerste en een
tweede verdieping. De gevel is voorzien van
een groot aantal ramen en wordt gedomineerd

door de standbeelden van Apollo en Diana.
Het grote, centrale balkon wordt gedragen door vier gestileerde consoles en is afgewerkt met prachtig
handsmeedwerk. Aan de achterzijde bevindt zich een binnenplaats met zicht op de sierlijke
koetshuizen met als decoratie op het fronton de wapenschilden van de families Falligan en Depestre.

De "Private Lunch Club” (PLC)
bevindt zich in de vroegere “Salle
des Turqueries”. Deze zaal was
niet voorzien in het oorspronkelijke
bouwwerk en werd slechts later, in
1841 bijgebouwd. Eerst als
rooksalon en later, in 1876 vergroot
tot biljartzaal. Twee
indrukwekkende grote Korintische
zuilen en het mooie originele hout-
en pleisterwerk maken van deze
ruimte een uniek geheel.

De schilderwerken zijn van Parijse origine en gebaseerd op de Oriéntaalse invloeden uit het einde van
de zeventiende eeuw, door de komst van de Turkse ambassadeur aan het Franse koninklijk hof. Zie
hiervoor ook de Turkse kleding, de tulbanden, exotische vogels enz.

Veelvuldig voorkomende afbeeldingen van
apen, die de geschilderde personages
komisch imiteren, geven een elegant en
satirisch accent aan deze schilderijen. De
compositie van de afbeeldingen, de proporties
en de prachtig geschilderde aangezichten
wijzen eveneens in de richting van Franse
invioeden.

De namen van deze muurschilderingen: Le
Xylophone, Le Chien Dressé, Le Pas de
Deux, 'Ombrelle, I'Oiseleur, Le Dessus-de-
porte.




De "Private Lunch Club” is geopend op
werkdagen van 12.00 uur tot 14.30 uur en
is toegankelijk voor leden, hun families en
genodigden; In het drukke centrum van
Gent is deze plaats bij uitstek geschikt
voor een voortreffelijke middagmaaltijd in
alle rust en in een stijlvolle en authentieke
omgeving.

Het Hotel Falligan beschikt over meerdere
salons die kunnen gehuurd worden voor
familiebijeenkomsten, zakelijke recepties
of feestelijke gelegenheden. Neem
hieromtrent, volledig vrijblijvend , contact
op met baron Bernard della Faille d’Huysse (info@lozerkasteel.be )

Je kan er steeds genieten van een dagmenu, bestaande uit een dagsoep, een hoofdschotel en een
nagerecht of een Falliganmenu of weekmenu met een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.

Het is steeds mogelijk om vooraf een menu af te spreken

De Private lunch Club kan ook steeds gereserveerd worden voor familiebijeenkomsten,
klasvergaderingen met maaltijden op activiteiten van serviceclubs

Voor de catering kunt U altijd terecht bij traiteur Didier De Rudder, per mail
(traiteurderudder@skynet.be) of telefonisch op 09 / 2 33 51 80 of 0495 / 21 51 80.

U kan ook gebruik maken van onze afhaaldienst, of reserveren voor een lunch in de uitzonderlijke
‘Salle des Turqueries’.

Voor de eindejaarsfeesten
stellen wij u diverse
feestgerechten of volledige
menu’s voor om af te halen. Zie
daarvoor
www.traiteurderudder.be .

Wij hopen U te mogen
ontmoeten in de prachtige
salons van het hotel.

Jullie zijn welkom,

Groeten van Didier De Rudder en medewerkers



